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Over de schrijfster: Elizabeth Bryan (1942) was getrouwd, werkte als kinderarts, 
gespecialiseerd in tweelingonderzoek. Ze richtte de Multiple Births Foundation 
(MBF) op en was voorzitter van de gezaghebbende International Society for Twin 
Studies. Zij overleed op 21 februari 2008. 
 
Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Elizabeth en haar familie waarvan er een 
aantal het BRCA1 genafwijking hebben en kans op kanker. Het verhaal wordt 
afgewisseld met wetenschappelijke informatie. 
Het boek bevat dagboekfragmenten en brieven, kent een voorwoord, epiloog, 
dankwoord en nawoord, maar bestaat feitelijk uit 4 delen: achtergrond, dichtbij, mijn 
kanker en de toekomst. Elizabeth beschrijft haar familie, haar ervaringen met 
alvleesklierkanker, de ervaringen van haar familie met andere varianten van kanker 
als borst- en eierstokkanker en beschrijft enige  medische achtergronden. Vlot 
geschreven, als een roman over een familiegeschiedenis, goed leesbaar en 
informatief. Het boek is uitgekomen na de dood van Elizabeth. Zij schreef het in de 
laatste maanden van haar leven. 
 
Korte beschrijving: Elizabeth en haar zussen Felicity en Bernadette (Bunny) 
kregen alle drie een anderen andere vorm van kanker: alvleesklier-, borst- en 
baarmoederkanker. Kanker wordt in hun familie potentieel overgeërfd. Haar vader 
kreeg ook kanker. In ’Omarm het leven’ vertelt Elizabeth hoe zij als arts de principes 
van overerving kende maar niet meteen bij de informatie kwam van een neef waar ze 
weinig contact mee had. Ze beschrijft hoe het pas dichterbij kwam toen Bunny 
borstkanker kreeg en ook aan de ziekte zou sterven. Ook als dochter, zuster, 
tante, vriendin, collega, patiënte en echtgenote beschrijft ze hoe kanker haar leven en 
dat van haar familie beïnvloed heeft. Ze vertelt onder andere over angst, verdriet, 
onmacht, acties, het meeleven met familie en echtgenoot en hoe zij dat ervaren 
hebben. Ze beschrijft ook hoe anders het is om als arts de ziekte te krijgen, behandeld 
te worden, je afhankelijk te voelen. Dat allerlei kennis routine en ervaring wegvielen 
toen het uiteindelijk werkelijk tot haar doordrong dat ze kanker had en op het 
internet de feiten achter elkaar zag staan, hoewel ze dat feitelijk als arts wel wist en 
kende. Ze beschrijft al die ervaringen en  soms) tegenstrijdige gevoelens, welke 
impact dat op haar leven had, en hoe ze geholpen en ook getroost werd door familie 
en vrienden en ook geloof. 
 
Wat viel op: Alle kennis die je via een familiegeschiedenis opdoet over een BRCA1 
gen. Dat ze als ze eerder de ziekte zou hebben gehad, ‘ontvangende partij van 
medische zorg, ze misschien wel een betere dokter zou zijn geweest. De impact die 
een ziekte kan hebben op een familie en wat het met een familie doet. De beschrijving 
van de diverse mogelijkheden (al dan niet borsten amputeren, eierstokken laten 
weghalen, nagaan of je bezit(s)ter bent van het gen), en waarom je dat al dan niet zou 
doen. En… de trouwfoto met alle tweelingen. 
 
Citaten: Pag. 86: ‘Hoe lang moeten ouders doen alsof het leven ooit weer net zo 
gelukkig wordt als vroeger? Op welk moment moeten ze de kinderen vertellen hoe de 
situatie er werkelijk voorstaat? Het is niet gemakkelijk het evenwicht te vinden tussen 



het onnodig lang belasten van jonge kinderen en hun voldoende tijd geven om te 
begrijpen dat hun moeder doodgaat en zich daarop voorbereiden.’ 
Pag. 182: ‘… Mijn verblijf in het ziekenhuis was voorbij. Dat was nog het 
simpelste deel; ik had geen idee wat me nog te wachten stond.  
Pag. 279: ‘Voor sommige mensen kan het een vreugde en een voorrecht zijn aanwezig 
te zijn bij de dood van een dierbaar iemand. Voor mij was dat zo bij Bunny en bij mijn 
vader. Maar net zoals sommige mensen liever afscheid nemen door het autoraampje 
als ze hun vriend of vriendin bij het station afzetten, terwijl anderen nog op het 
perron staan te zwaaien lang nadat deze zich met een boek en een pak boterhammen 
in de trein heeft geïnstalleerd, zo is het ook bij de dood.’ 
 
Recensies: zie ook http://www.medicalfacts.nl/2008/06/23/omhels-het-leven/ en 
http://iedereen.gelooft-in-jezus.nl/rubriek.php?post=1605 Omarm het leven is een 
prachtig geschreven en fascinerend boek dat leest als een roman. Het relativeert, is 
met humor geschreven en bevat dagboekfragmenten en brieven van de auteur zelf. 
Het boek is een les in omgaan met het leven voor mensen die kanker hebben (gehad), 
voor hun familie en vrienden en voor iedereen die beroepsmatig met kanker te maken 
heeft. 


